"Galmen in de kerk” 2 november 12.00-13.00 uur in Kerkje van Goldjebloum’

‘Al jaren moet ik 'zingen' wanneer ik een ruimte binnen kom waar voelbaar een heldere akoestiek is.
WC's in oude kerken en kloosters, veel oude kerken, kleine en grote roepen mij op
hun 'grootsheid' te laten horen.

Met mijn stem de ruimte aftasten, me gedragen voelen door die ruimte, door het gebouw;
Even opgetild worden, als een veertje op de adem van God

Fijn om in 'kerkje van Goldjebloum’ samen met jullie te mogen 'galmen’.
Ik neem jullie mee in het afstemmen op jezelf, het gebouw en de foto's die getoond worden.

We sluiten af met een korte klankreis.”
Ariena Poot

Praktisch; Deelname na opgave.

Inloop tussen 11.50-12.00 uur op 2 november
Daarna gaat de kerkdeur tot 13.00 uur dicht.
Bijdrage 5,-p.p. incl thee/koffie na het galmen
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Weet je welkom!
Ariena & Wilma

Aanmelding voor 1 november via goldjebloum@gmail.com of 06 44870063
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